
De geschiedenis vanaf 2020 
 
De jaren 2020 en bijna geheel 2021 lagen we als Rozenbottels 
bijna helemaal stil met als reden: De Coronacrisis. 
 

 
 
 
Maar… er waren lichtpuntjes. Zo traden wij op 5 september 2021 
sinds lange tijd weer op tijdens de feestelijke opening van het 
Alard van Herpenplein in Herpen: een mooi dorpsfeest waar de 
inwoners van Herpen ook echt aan toe waren! 
 
 



 
 
 
Een van onze allergrootste fans vanaf ons prille begin in 
1968: Bertha van Grinven wordt negentig jaar en wij 
trakteerden Bertha op 17 oktober op  een 
verrassingsserenade, in coronaopstelling maar het was 
een prachtige verrassing voor Bertha en de hele familie 
feestte mee! 
 

 
 



 
 
Vlak na het Kapellenfestival van 2021 lagen we weer eventjes stil 
maar het Kapellenfestival 2021 hebben we toch nog net kunnen 

organiseren op 30 oktober 2021 Te gast waren de 
Pompzwengels uit Geffen en Stesti uit Boxmeer: 
Het werd een TOPAVOND! 
Zelfs Omroep Brabant was van de partij om alles 
in beeld te brengen voor hun populaire tv-
programma: Zinderend Zuiden! 

 
 
 
2022 
 

Een nieuw jaar en meteen goed 
nieuws: We konden weer volop 
muzikaal aan de slag en de agenda 
werd in de eerste maanden goed 
gevuld met optredens in Groesbeek, 
Wanroij, Lennisheuvel (Boxtel) en 
natuurlijk ons eigen jaarlijkse 
Culinaire Frühschoppen, altijd 
gezellig en altijd druk bezocht. 
Het Culinaire Frühschoppen wordt 
mede mogelijk gemaakt door een 
groot aantal Hapse ondernemers die 
het allerlekkerste van Hapse bodem 
beschikbaar stellen! 
 

 



 
 
Ons Jaarlijkse optreden in 
de Lookant was ook weer 
een groot succes, 
verzorgd in het Atrium in 
Wanroij: het was er erg druk: 
een zaal vol dankbaar 
publiek! 
 
 
 

 dank je wel namens de Rozenbottels en natuurlijk een woord van 
dank aan de organisatie, vrijwilligers en de verzorging. 
 
 



Donderdag 19 mei 2022 verzorgde onze Blaaskapel een mooi 
optreden voor de bewoners van zorgcentrum 'Dagelijks Leven', 
locatie Het Stoofhuis in Grave. 
Het was een ontzettende mooie avond met dankbaar publiek! 
Bewoners, verzorging en familieleden en kennissen van de 
bewoners: dank je wel voor de leuke avond! 
 

 
 
 
 
 
 
 



Donderdag 9 juni 2022 verzorgden wij een 
mooie avond voor de bewoners, vrijwilligers en 
personeel van Castella Cuijk. Ook dat was 
weer een mooie avond vol met dankbare 
bewoners. Dank je wel aan alle vrijwilligers, 
verzorgenden en de bewoners van Castella 
Cuijk en tot de volgende keer! Terecht applaus 
voor jullie!  
 
 

19 juli 2022: De vakantieborrel in Geffen! 
Een moi avondje in Geffen bej de Pompzwengels: wa was ut 
gezellig! super bedankt!! Buiten was het bijna 40 graden, maar 
binnen ook! (het was de dag van het weerrecord!) 
Het was een topavond in café Het Haasje! Afspraak is gemaakt! 
Volgend jaar in Haps! 
 

 
 
 
 
 



Zondag 11 september 2022 zijn De 
Rozenbottels te gast in ’s-Heerenberg! 
 
Het nieuwe muziekseizoen is gestart en ons 
1e optreden staat alweer op de agenda! 
Komend weekend (10/11 september) vindt 
in het mooie ’s-Heerenberg het tweedaagse 
Egerländer Muziekfestival plaats. Verdeeld 
over 3 podia treden in totaal vijf 

Blaaskapellen op. Op zaterdag zijn dit “Liemers 
Bömisch”(organisatie), “Vinoçanka” uit Bathmen en Ansamble 
Robleck uit Waalre. Op zondag treden “Liemers Bömisch”, de 
Leemkuulers uit Bemmel en wij als Blaaskapel De Rozenbottels 
op.  
Ons optreden vindt plaats van 14.00 uur tot 17.00 uur op het 
Museumplein/’t Raethuys!  
 

 
Op 22 oktober vond ons 
jaarlijkse kapellenfestival 
plaats met als gasten 
Blaaskapel Muzicanka uit 
Blerick en de Maasgalmkapel 
uit Kessenich: Het werd een 
topavond om nooit meer te 
vergeten!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2023: 
 

Op 5 maart 2023 werd één van 
onze grootste fans 95 jaar en dat 
moet gevierd worden: Dina 
Venbrux – Selten, echtgenote van 
Jan en vader/schoonvader van 
onze leden Riet en Maarte werd 
verrast door een heuse serenade 
van de Rozenbottels: een prachtig 
feest was het! 
 

 
In 2023 ging ons muzikale jaar weer van start met ons 
traditionele Frühschoppen: Dit jaar weer culinaire editie 
en het was er weer lekker en gezellig ! 
Het Fruhschoppen werd ook volledig uitgezonden via 
Omroep Land van Cuijk en is nog steeds te zien via deze 
link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ct9LdUFfeXA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ct9LdUFfeXA


Op zaterdagavond 16 april 2023 worden onze twee Rozenbottels 
broertjes Wim en Tiny van der Locht gehuldigd tijdens het 
Jubilarissenconcert van Muziekvereniging Juliana Haps. Wim en 
Tiny zijn al 62 jaar lid en nog altijd zéér muzikaal actief bij Juliana, 
de Rozenbottels en LPM 30+. De Rozenbottels wensen de 
gebroeders van der Locht een hele fijne avond samen met hun 
echtgenotes Marjo, Riet, kinderen en kleinkinderen 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7 juni 2023 wandel 2-daagse 
 
Wandel2Daagse Haps 
Woensdag 7 juni Dag 2 een heerlijke avond 
om buiten te vertoeven. 
Genieten van Haps, elkaar, bezig zijn, 
rustmomenten, muziek en versnapering. 
Ameezing Vocals halverwege en 
Rozenbottels bij de 'finish'. Appels #spar 
en krentenbollen #de Haas onderweg en 

een heerlijk soepje #posthoorn na afloop. Met een zomerbloeier 
#Hen’s Perkplanten en vaantje #weemen als herinnering. Met 
dank aan Hapse ondernemers, zonnebloem en vrijwilligers. 
 
13 juli 2023 
 
Volop gezelligheid in Haps met de Pompzwengels uit Geffen in De 
Posthoorn in Haps tijdens onze laatste repetitie voor de vakantie! 
Supergezellig weer! Super bedankt Pompzwengels! 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/spar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgPq2trwNHojxyItGXth5vusNjOrYs4meeLwP45pUbT5qwDdQw2djwUVnG2KujRVEmgKoZkvSYTiU4HQMZI-EbWaWWIsmHBXdshVR41aHfUiDue3KnmDqjCk2E155Ps5u-shVoDG9FcYQp1pXXessmzHMY4DAN_TyrArtM2S5BckkWiT1xdOrr1TpY7EZAr4NoXuU2vjJDfJi2FVuAzD6m
https://www.facebook.com/hashtag/de?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgPq2trwNHojxyItGXth5vusNjOrYs4meeLwP45pUbT5qwDdQw2djwUVnG2KujRVEmgKoZkvSYTiU4HQMZI-EbWaWWIsmHBXdshVR41aHfUiDue3KnmDqjCk2E155Ps5u-shVoDG9FcYQp1pXXessmzHMY4DAN_TyrArtM2S5BckkWiT1xdOrr1TpY7EZAr4NoXuU2vjJDfJi2FVuAzD6m
https://www.facebook.com/hashtag/posthoorn?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgPq2trwNHojxyItGXth5vusNjOrYs4meeLwP45pUbT5qwDdQw2djwUVnG2KujRVEmgKoZkvSYTiU4HQMZI-EbWaWWIsmHBXdshVR41aHfUiDue3KnmDqjCk2E155Ps5u-shVoDG9FcYQp1pXXessmzHMY4DAN_TyrArtM2S5BckkWiT1xdOrr1TpY7EZAr4NoXuU2vjJDfJi2FVuAzD6m
https://www.facebook.com/hashtag/hen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgPq2trwNHojxyItGXth5vusNjOrYs4meeLwP45pUbT5qwDdQw2djwUVnG2KujRVEmgKoZkvSYTiU4HQMZI-EbWaWWIsmHBXdshVR41aHfUiDue3KnmDqjCk2E155Ps5u-shVoDG9FcYQp1pXXessmzHMY4DAN_TyrArtM2S5BckkWiT1xdOrr1TpY7EZAr4NoXuU2vjJDfJi2FVuAzD6m
https://www.facebook.com/hashtag/weemen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgPq2trwNHojxyItGXth5vusNjOrYs4meeLwP45pUbT5qwDdQw2djwUVnG2KujRVEmgKoZkvSYTiU4HQMZI-EbWaWWIsmHBXdshVR41aHfUiDue3KnmDqjCk2E155Ps5u-shVoDG9FcYQp1pXXessmzHMY4DAN_TyrArtM2S5BckkWiT1xdOrr1TpY7EZAr4NoXuU2vjJDfJi2FVuAzD6m


 
Ons eerste optreden na de vakantie was in 
Landhorst: Kermis! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lieve Muziekvrienden! Facebookbericht: 
 

Wat hebben wij fantastische en leuke 
reacties mogen ontvangen over ons 
(onvergetelijke) Kapellenfestival van 
21 oktober jl..: GEWELDIG! Talloze 
filmpjes, foto's en een mooie 
sfeerreportage in de Gelderlander van 
vandaag! (zie website) 
Dank je wel #Einfach Bohmisch  
Dank je wel #Flamicanka  
voor jullie fantastisch muziek en 
bovenal gezelligheid! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/einfach?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUtafJ8624cJ_JdE6qWPTGmlmVp1nTxiCcyjfrd3XRe_xPSScFS_HNS5rw0jxA6x6p1H_TmA5Sre1WGtHPqPgnL2q-UewqDQqrNEfuNhRvZReWTRExuGc_wdiPwlv-YOB1PvoHt4d5Ts7DL84Tfl2Rlrg4_YKFmWsD1epl94_zA7rdUwoVByimN4EyyQjAnVBc
https://www.facebook.com/hashtag/flamicanka?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUtafJ8624cJ_JdE6qWPTGmlmVp1nTxiCcyjfrd3XRe_xPSScFS_HNS5rw0jxA6x6p1H_TmA5Sre1WGtHPqPgnL2q-UewqDQqrNEfuNhRvZReWTRExuGc_wdiPwlv-YOB1PvoHt4d5Ts7DL84Tfl2Rlrg4_YKFmWsD1epl94_zA7rdUwoVByimN4EyyQjAnVBc


Op 28 oktober 2023 waren we te gast in Zevenaar: Daar werd het 
jaarlijkse Blaaskapellenfestival georganiseerd: 
Een prachtige muzikale zaterdag georganiseerd door de 
Terborgher Muzikanten! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2024: 
 
En toen was het alweer 2024, een mooi muzikaal jaar dat van start 
ging met ons Frühschoppen: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En al onze gasten lieten zich weer lekker verwennen door onze 
vaste sponsoren: 
 
6 april  
 
Wat een mooi feestje: het diamanten Huwelijksfeest van ons 
erelid Koos en zijn echtgenote Lena Venbrux op zaterdagmiddag 
in De Posthoorn Haps! 

Muziek en in het bijzonder 
Blaaskapel De Rozenbottels 
Haps is en blijft een 
belangrijke waarde in het 
leven van dit mooie 
bruidspaar. Het was dan 
ook geweldig om voor Koos 
en Lena, in het bijzijn van 
kinderen en kleinkinderen, 

https://www.facebook.com/posthoornhaps
https://www.facebook.com/derozenbottels
https://www.facebook.com/derozenbottels


familie en vele vrienden en bekenden een mooi optreden te 
verzorgen op hun bruiloft. Koos en Lena: nogmaals van harte 
gefeliciteerd en we hopen dat jullie nog lang samen mogen en 
kunnen genieten van elkaar en al diegenen die jullie liefhebben ( 
en van de Rozenbottels natuurlijk!) 
 
 

Op 12 mei 2024 waren we te gast op 
het Flamicanka Fest in Bree (Belgie): 
 
“ Als eerste kapel verwelkomen we 
graag de Blaaskapel De Rozenbottels 
Haps, een blaaskapel bestaande uit 13 
enthousiaste leden. Ze verzorgen 
jaarlijks vele optredens in Haps tot ver 
daarbuiten en dat doen met heel veel 
plezier. Ze bestaan al sinds 1968 en in 
al die jaren hebben ze vele mooie 
muzikale momenten mee mogen 
beleven want: Muziek geeft kleur aan 
het leven. 

Het repertoire van deze Blaaskapel bestaat uit Bohmisch, 
Tsjechisch, Marisch, Egerlandermuziek maar muzikale uitstapjes 
zijn hen ook niet vreemd”  
 

https://www.facebook.com/derozenbottels
https://www.facebook.com/derozenbottels


Op zondag 24 mei waren we te gast 
in Berkel Enschot voor het jaarlijkse 
festival Freunde der Blasmusik: Een 
volle bak in de Druiventros te Berkel 
Enschot! 
 

 
 
 

 
Ook dit jaar werd de 
finale van de 
Wandel2daagse in Haps 
weer muzikaal 
opgeluisterd door ons! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Opnieuw een Gouden Bruiloft 
(en weer met een Gouden 
Randje!):  
Tiny en Riet van der Locht 
vierden op vrijdag 28 juni hun 
50-jarig huwelijksfeest! Tiny is 
al 64 jaar lid van onze 
vereniging en nog steeds 
hartstikke muzikaal actief 
binnen onze vereniging: Hij 
speelt binnen ons grote 
Orkest, binnen LPM 30+ en 
binnen de Blaaskapel De 
Rozenbottels Haps: 
Geweldig! Zijn echtgenote 
Riet Van der Locht is daarbij 
onafscheidelijk aan zijn zijde: 
Prachtig! 
Ter gelegenheid van het 

Gouden Huwelijksfeest brachten wij een mooie serenade aan het 
bruidspaar, een complete verrassing voor Tiny! Ze doen al 50 jaar 
alles samen maar dit had Riet toch stiekem geregeld, samen met 
zoon Koen! Klasse! 
 
In de bruiloftszaal van De Posthoorn Haps hadden de 
Rozenbottels natuurlijk ook een mooie serenade voor het 
bruidspaar in petto! 
Op nog naar heel veel gelukkige en gezonde muzikale jaren en 
nogmaals van harte proficiat!!! 
 

https://www.facebook.com/derozenbottels
https://www.facebook.com/derozenbottels
https://www.facebook.com/riet.vanderlocht.3
https://www.facebook.com/posthoornhaps


In Memoriam Koos Venbrux 
 
In het bijzijn van zijn echtgenote Lena overleed Koos Venbrux op 
maandagavond 2 september 2024  
  
Koos en Lena waren meer dan 60 jaar onafscheidelijk van elkaar en ze 
deelden alles samen. Het “samen delen” kenmerkt het leven van Koos 
waaraan zo plotseling een einde is gekomen. Koos en Lena bouwden een 
mooi en fijn gezin op waar ze volop van genoten. Het welzijn van zijn gezin 
stond bij Koos bovenaan. Iedereen was ook altijd welkom bij Koos en Lena: 
eerst vele jaren in de Pastoor Pompestraat en de laatste jaren in hun mooie 
woning aan de Rozengaard. Als je vroeger bij Koos en Lena binnenliep zat 
Koos vaak op zijn stoel bij de stereotoren met een grote hoofdtelefoon op en 
werd er geluisterd naar "Ernst Mosch und seinen Original Egerländer 
Musikanten". 
  

Zijn grote liefde voor de 
blaasmuziek, voor 

Muziekvereniging 
Juliana & de 
Rozenbottels deelde 
hij met zijn kinderen 
Marcel, Henk, Marion, 
Anita en Harold. 
Muziek maken en 
beleven hoorde bij het 
gezin en ze waren 
tijdelijk zelfs allemaal 

lid van Juliana en/of de Rozenbottels en/of Hofkapel. Koos en Lena genoten 
hier volop van. Niet iedereen is nog lid maar de kleinkinderen zijn 
ondertussen ook al muzikaal actief binnen onze vereniging.  De liefde voor 
muziek zit in de “genen” van de familie Venbrux en er ging geen dag in het 
leven van Koos voorbij zonder muziek. 
Tot op hoge leeftijd heeft Koos deel uitgemaakt van het orkest van 
Muziekvereniging Juliana en van Blaaskapel de Rozenbottels. In 1952 startte 
hij bij Juliana en in 1968 bij onze blaaskapel De Rozenbottels. Koos was er 



altijd, zowel als er muziek gemaakt diende te worden, maar ook tijdens de 
vele activiteiten van onze vereniging. Hij maakte door zijn gezellige 
aanwezigheid vele vrienden en iedereen kende Koos: gezellig en zeer 
plichtsgetrouw. Koos was ook nog ruim 20 jaar lid van ons Bestuur. 
Gezondheidsklachten noodzaakte hem om in 2018 te stoppen als actieve 
muzikant en dat was moeilijk voor Koos. Maar we gaven Koos en Lena een 
heel mooi en welverdiend afscheid.  Gelukkig ging het de laatste jaren best 
goed met Koos en het was ondertussen een vertrouwd beeld geworden in 
ons dorp als we Koos met zijn scootmobiel, met daarin zijn grote vriend 
Boyke in het mandje, voorbij zagen komen. 
  
Koos: je bent niet meer onder ons, maar onze herinnering aan jou is blijvend. 
Na je werkzame leven bij de Koninklijke Kwekerijen Verschuren en als 
chauffeur bij Bakkerij de Haas heb je nog lang mogen genieten samen met 
Lena, de kinderen, de kleinkinderen, de vele vrienden en bekenden en van 
onze blaasmuziek. Dank je wel voor je vele bezoekjes aan ons! 
Rust Zacht: Je bent en blijft voor altijd ons erelid Koos! 
Wij wensen Lena, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe in deze 
moeilijk tijd. 
  
Bart Robben 
Namens Muziekvereniging Juliana & De Rozenbottels 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op zondag 6 oktober 2024 
waren we wederom te gast in 
Landhorst op de Kermis!! Het 
was weer een gezellig 
happening! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op 27 oktober waren we te gast in St. Tunnis voor: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
In St. Tunnis kunnen ze terugkijken op een heel geslaagd 
Früschoppen en Matinee! Een volle dag boordevol muziek. Wij 
danken onze muzikale vrienden van: het BrinkOrkest, 
Rozenbottels, Slagwerkgroep Sint Cecilia, St’ástní Muzikanti, Die 
Stevensländer en Stêstí! 
 
 



Op 5 oktober 2024 vond ons 
jaarlijkse Kapellenfestival plaats 
met deze keer als gasten: 
Blaaskapel De Fraps uit Leuth en 
Blaaskapel die 2 Dörfer uit Meijl 
en omstreken. 
Opnieuw een hele mooie en 
drukbezochte avond! Onze 
gasten stond perplex van de 
gezellige sfeer die er heerste en 
van de drukbezochte dansvloer….  
Tsja, dat zijn wij wel een beetje 
gewend! ☺ 
 
 
 
 

 

 
Ja… 2024 was me wel het jaartje 
wel want op 24 november reisden 
we opnieuw af naar Belgie want we 
werden uitgenodigd voor de 
Kemp’ner Brunch in Tielen Belgie: 
een bijzonder smakelijke en 
gezellige middag aldaar! 
 
 
 
 
 

 
 

2025 
Aangekomen in 2025. Het vervolg van onze geschiedenis leest 
u voortaan rechtstreeks op onze website op de pagina 
Historie! 


